nlens &

VERHALEN UIT JOUW LEVEN

€ LWisyan uliyy
UeA Sio) el op UeA

‘Dag pap,
tot morge
Maar die morgen
was hij er niet me

Pleinv

& zwander

NU MOET IK WEL
VAN MIUN ANGST AF

Bedplassen |
Fabienne’s stille tranen §

Diep red
mijn begs

ANTEL ZET ZICH IN VOOR HET HERSTEL
VAN HAAR ZWAAR GEHANDICAPTE VRIENDIN

Rr. 1308 ADVIESPRIJS €1,99 .0 1!

WWW.INTENS-MAGAZINE.NL



Fotografie; KB Fot

Brok in mijn keel

Afgelopen winter heb ik een rondreis gemaakt door Zuid-Afrika. Het
is me eindelijk gelukt om uit de ruim tweeduizend foto's een selectie
te maken voor een album. Het staat vol met foto’s van het prachtige
landschap, de wilde dieren en de vriendelijke mensen die ik tegen-
kwam. Met name de kleine kinderen uit de sloppenwijk Soweto in
Johannesburg hebben mijn hart gestolen. Al voelde mijn ontmoe-
ting met hen heel dubbel. Natuurlik was ik benieuwd hoe zo veel
mensen met minimale voorzieningen dicht op elkaar wonen, maar
het was wel een beetje 'aapjes kijken’. Je betaalt toch geld om een
Kijkje te nemen in hun hutje van golfplaten. Ik voelde me met mijn
grote spiegelreflexcamera erg opgelaten. Voordat we bij Soweto
aankwamen was de bus naar een tankstation gereden. Daar
moesten we snoep kopen voor de kinderen. Ik vond dat wel gek,
maar blijkbaar was dat de
gewoonte. Op het einde
van de tour gingen alle
kinderen uit de wilk netjes

Hoeveel toeristen denten
i ev als 3e thuis 36in nog
op een rij staan. Ze zongen : S

een liedje en wachtten aan die avme é"‘ﬁé&’?
ongeduldig tot al het lek-

kers werd uitgedeeld. De vele lolly's en chocolaatje pasten
amper in hun kleine handjes. Terwijl ik glimlachte naar alle
schattige jongens en meisjes kreeg ik een brok in mijn
keel. Wat hebben die kinderen nou aan al dat suiker?
Hoeveel toeristen zouden hen elke week snoep geven?
Een reisgenote dacht hetzelfde en tranen rolden

over haar wangen. "Het liefste zou je ze toch

allemaal mee naar Nederland willen nemen,”

zei ze. |k vermoed dat veel toeristen dat op
dat moment willen, maar hoeveel zouden er
daadwerkelijk nog aan ze denken als ze
weer thuis zijn, in hun luxe woning?
Melissa vertelt in deze Intens hoe
naar reis in Afrika haar leven
veranderde. Het lot van de vele
straatkinderen doet haar zo veel

dat ze besluit om een eigen tehuis

te openen. Een prachtige missie,
want dankzij Melissa en haar stichting
BeHoCa krijgen deze kinderen straks een
plek waar ze kind mogen zijn en een kans
op een betere toekomst. Daarvan krijgt
iedereen toch een brok in de keel?

&va

Eindredacteur Intens
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Stichting Lotte’s Leven
Op haar achttiende krijgt Lotte
(bijna 22) een verschrikkelijk ongeluk
waarbij ze een hersenbeschadiging
oploopt. Haar vriendin Antel (21) zet
zich in voor haar herstel.

Pleinvrees

Trillen, hartkloppingen en duizelig: op
een dag werd Elvira (22) er compleet
door overvallen. De dokter stelde
vast: pleinvrees. Vioor haar kindje pro-
beert Elvira haar angst te overwinnen.

Ex als maatje

Na het verbreken van de relatie, willen
Sanne (24) en Melvin (29) graag vrien-
den blijven. Dat lukt, de vriendschap
is hecht en ze blijven elkaar veel zien.
Totdat Melvin een nieuwe vriendin
krijgt. Houdt de vriendschap stand?

Meid met mannenneus
"Juf, u heeft een heksenneus!”
hoorde Elizah (25) van een kleutertje
tiidens haar stage. Zelf vond ze haar
neus ook enorm groot, maar daar
kon zij toch niets aan doen? Of wel?



Melissa gaat een tehuis in Kenia openen

De kans om

te zin

Melissa (29) liep stage
in Zuid-Afrika en wist daarna
meteen dat ze ooit zou
terugkeren. Zij ging na een tijdje
vrijwilligerswerk doen in Kenia.
Daar werd ze gegrepen
door het lot van de straatkinderen
die er rondzwerven.
/e wilde iets doen om hen
te helpen en bedacht
een prachtig plan.
Het werd haar levensdoel.
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Ln- en golf van medelijden ging
door me heen toen ik Lolo
voor het eerst zag, een zevenja-
rig meisje met een forse ontwik-
kelingsachterstand. Als gezonde
baby was ze door haar moeder
voor de deur van een instelling
gelegd, in de hoop dat de mensen
daar Lolo meer te bieden hadden
dan zij. Zeven jaar lang was Lolo
er als baby behandeld. Het meisje
had hele dagen in bed doorge-
bracht. Ze kreeg niet anders dan
pap te eten en ze droeg nog altijd
een luier. Verder had ze weinig
aandacht gehad. Lolo liep op alle
fronten achter op haar leeftijdsge-
nootjes. Ik was verbijsterd, boos
en verbaasd. Hoe kon dit gebeu-
ren in de wereld waarin ik leefde?

Lolo zou herplaatst worden naar
een andere instelling en ik mocht
mee om er een kijkje te nemen.
Hoopvol liep ik het tehuis bin-
nen, maar jankend en vol afschuw
ben ik weggelopen. Er was slechts
één verzorger die voor twintig
kindjes moest zorgen. Dat was
niet te doen. Als ze eenmaal alle
luiers had verschoond, moest ze
weer van vooraf aan beginnen. Er
was nauwelijks tijd om iets met
de kindjes te ondernemen. Ter-
wijl ik merkte dat ze juist enorm
opleefden door het kleine beetje
aandacht dat ik hen tijdens mijn
bezoek gaf. Een aai over hun bol
of even tegen hen praten, liet hen
stralen. Ik ging hierover in ge-
sprek met de lokale sociaal werker,



maar het werd me snel duidelijk
gemaakt dat ik me niet te veel met
hun werkwijze moest bemoeien.
Er werd zelfs gedreigd met een ar-
restatie.

Onuitwisbare indruk

Zo begon de stage van mijn studie
sociale pedagogische hulpverlening
in Zuid-Afrika in 2009. Afrika had
me altijd al getrokken. Gevoed door
de media groeide mijn interesse in
dit boeiende land met grote, goed
zichtbare tegenstellingen tussen rijk
en arm. Met de luxe villa’s aan de
ene kant van de weg en de krotten-
wijken aan de andere kant.

Ik ging werken in een kleinschalig
weeshuis. Deze stage duurde vijf

maanden, maar ik ben acht maan-
den in Zuid-Afrika gebleven. Ik
heb zelfs een tijdje gewoond bij
een gastgezin in een township, dat
is een grote wijk, ontstaan tijdens
de apartheid, voor niet-blanke in-
woners. Mensen wonen veelal in
provisorisch gebouwde hutjes met
minimale voorzieningen. Toch zijn
de mensen hier onvoorstelbaar op-
gewekt, terwijl ze echt maar weinig
hebben. Ik werd hier verrast door
het gevoel van saamhorigheid.
Overal klonk vrolijke muziek, rook
het naar eten en was er beweging. Ik
had het erg naar mijn zin en baalde
ervan dat mijn avontuur hier ein-
digde.

Eenmaal terug in Nederland werd
ik overvallen door een intens ge-

voel van heimwee. Ook al had ik
hier mijn familie en vrienden, toch
voelde ik me eenzaam en miste ik
de levendigheid. Afrika had een on-
uitwisbare indruk op me gemaakt.
Mijn verlangen om terug te gaan,
groeide alleen maar. Zo snel als ik
kon, rondde ik mijn studie af en
met niet meer dan een grote rug-
zak met kleding, een laptop en mijn
pinpas, reisde ik weer naar Afrika,
Kenia dit keer. Ik had geen idee
hoelang ik zou wegblijven.

Voor de tweede keer zette ik voet
op Afrikaanse grond. Dat voelde zo
ontzettend goed! Ik zou vrijwilli-
gerswerk in Kenia gaan doen, maar
voordat ik daaraan begon, genoot
ik volop van de natuur. Samen met
twee vriendinnen ben ik op safari




geweest door Amboseli, een na-
tuurpark in Kenia dat bekendstaat
om de grootste olifanten van het
land. Vroeger keek ik naar docu-
mentaires van National Geographic
over Amboseli. Nu was ik hier echt!

laatste groep is nog weinig aan-
dacht. Ze zwerven rond, omdat ze
huiselijk geweld zijn ontvlucht of
door bittere armoede gedwongen
zijn om zelf in hun middelen van
bestaan te voorzien.

Snikkend smeekte een
straatjongen mij om hem mee
naar Nederland te nemen

Net als op televisie zag ik in de verte
de met sneeuw bedekte Kiliman-
jaro. Een machtig moment.

Ook trok ik door de Serengeti,
een immens groot wildpark dat
grotendeels in Tanzania ligt.
Nachtenlang heb ik in mijn tentje
liggen luisteren naar de dierenge-
luiden: het aparte bromgeluid van
nijlpaarden en het gebrul van leeu-
wen een paar kilometer verderop.
En naar het typische ‘gelach’ van
hyena’s die langs het tentenkamp
struinden, op zoek naar de laatste
restjes eten van de barbecue. Het
indrukwekkende landschap, de im-
posante natuurgebieden, de brede
zandstranden en de rijke cultuur
bleven mij verbazen. Maar ook de
veelbewogen geschiedenis die haar
sporen daar heeft achtergelaten. Het
is nog steeds een plek met zeer veel
armoede. Er moet en kdn hier nog
veel gebeuren.

Geen perspectief

Mijn rondreis eindigde in Kenia in
Mombasa, waar ik vrijwilligerswerk
ging doen bij weeskinderen, aids-
wezen en straatjongeren. Voor deze

Ik heb met mijn eigen ogen ge-
zien dat zelfs hele gezinnen op de
vuilnisbelt leven. Het is een leven
zonder perspectief, weggemoffeld
tussen de rotzooi. Ik zag kinderen
die er keer op keer een wedstrijd
van maken om als eerste bij de vuil-
niswagen te zijn, want dan hebben
ze de meeste kans om bruikbare
dingen tussen het vuil uit te halen.
Meisjes komen er vaak beter vanaf.
Ze zijn nuttig, omdat ze altijd wel
ergens kunnen helpen in het huis-
houden. Voor jongens is er nauwe-
lijks perspectief.

Het is een hard bestaan waar het
recht van de sterkste geldt en waar
vluchtpogingen stranden in drank,
drugs en de dood. Jongeren wor-
den geslagen en opgepakt door de
politie. Ze worden uit de steden
verjaagd om aan hun lot te worden
overgelaten. [k ben ervan overtuigd
dat je met deze jongens veel kunt
bereiken, als ze maar de juiste aan-
dacht krijgen. Ik vond het fijn dat
ik me kon inzetten voor deze 'ver-
geten’ groep, in één van de weinige
tehuizen. De jongeren kregen daar
onderdak, eten en onderwijs. Maar
verder was er geen programma,

waardoor veel jongeren toch weer
op straat belandden, om een leven
te leiden zonder toekomst. Dat ging
me aan het hart.

Ik ging intensief met de jongens aan
de slag. Het enthousiasme toen we
cake gingen bakken was zo groot,
dat er zelfs een heus bakschema
moest komen. Ik regelde stiften en
we zijn gaan tekenen. Dat had nog
nooit iemand met hen gedaan! Ze
gingen er helemaal in op. We hiel-
den een waterballonnengevecht,
deden spelletjes en hebben vooral
heel veel gelachen. Tedereen mocht
weer even onbekommerd kind zijn,
ondanks hun verleden en hun el-
lende. Het was dankbaar werk en
met veel jongens bouwde ik zelfs
een band op. Zo ook met Peter, die
ik ontmoette, terwijl hij uit een
vuilnisbak stond te eten. Ik nam
hem mee naar een restaurantje,
waar hij hartverscheurend begon
te huilen. Snikkend smeekte hij
mij om hem mee naar Nederland
te nemen, waar hij een toekomst
zou hebben. Tk was diep geraakt.

Na zes maanden liep mijn visum
af. Ik moest Kenia tegen mijn zin in
verlaten. Zonder Peter. De hele reis
had ik om na te denken. Wat moest
ik in godsnaam in Nederland gaan
doen? Ik kwam huilend thuis. Na-
tuurlijk was ik blij om mijn familie
weer te zien, toch kon ik mijn draai
niet vinden. Mijn oude vriendin-
nen waren verdergegaan met hun
leven in Nederland en ik merkte dat
we weer aan elkaar moesten wen-
nen. Ik was veranderd en was met
andere ogen naar de wereld gaan



kijken. Hier zat ik dan, in een huis
vol spullen, voorzien van alle luxe
die eigenlijk, zo had ik gemerkt,
overbodig was. Het douchen met
koud water was zo slecht nog niet
en de was kon je ook prima met de
hand doen. En waarom zou je een
eigen auto aanschaffen als je een zo-
genaamde matutu, een taxibusje,
prima met vijftien of twintig men-
sen kon delen? Ik miste bij alles
wat ik deed het Afrikaanse leven.
Ik miste de bavianen, de warmte,
de muziek op straat en het gebrek
aan verkeersregels. Ik miste, hoe
gek ook, de droge stof, waardoor
mijn spullen alleen in plastic tassen
veilig waren. Maar ik miste vooral
de straatjeugd en was benieuwd hoe
het met hen ging.

Ik ben heel hard gaan werken om
snel terug te kunnen vliegen naar
het land waar ik wilde zijn. De plek
waar ik er iets toe doe en waar mijn
persoonlijke geluk ligt. Na slechts
twee maanden was ik alweer in
Kenia. Voor een maandje dit keer.

om haar deelgenoot te maken van
mijn plannen: "Mam, het zou toch
wel mooi zijn als ik hier iets voor
mezelf had? Een tehuis voor straat-
jongeren, waar deze kinderen de
kans krijgen om te veranderen, om
te leren en om te groeien. Een plek
waar ze vooral de kans krijgen om
weer kind te mogen zijn.”

Missie

Ik kwam erachter dat het in Kenia
geen probleem is om een vergun-
ning te krijgen voor een opvang-
huis. Het is al even makkelijk om
een pand met wat grond te huren.
Aan straatjongeren geen gebrek,
dus daarmee leek het een eenvou-
dig plan. Maar het verleden heeft
bij deze jongeren vaak diepe sporen
achtergelaten en daarom kampen ze
vaak met complexe gedragsproble-
men. Toch bleef ik geloven in mijn
doel om met de juiste aanpak het
leven voor deze groep jongeren
weer zinvol te maken.

Toen ik opnieuw in Kenia
was, wist ik het zeker: ik ga
een eigen tehuis openen

Al snel kwam ik wat kinderen op
straat tegen die ik tijdens mijn vo-
rige bezoek had achtergelaten in
het opvanghuis. Ik baalde, omdat
ze waren weggelopen, maar ook
was ik blij, omdat ze zo enthousi-
ast naar me toekwamen. Alles werd
me duidelijk op dat moment en vol
overtuiging belde ik mijn moeder

In mijn tehuis wil ik de gezinssitu-
atie nabootsen, met jongens die als
het ware broertjes van elkaar zijn en
met een plaatselijke jongerenwer-
ker en ik in de rol van de ouders,
Zo kunnen we de kinderen veilig-
heid en geborgenheid bieden. Na
school kunnen ze thuis helpen in
de keuken en in de tuin of met het

Een straatjongen
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verzorgen van de dieren. Zo doen
ze ook nog eens werkervaring op.
Ik had het al helemaal bedacht. Ik
had zelfs al contact met stagiaires
en vrijwilligers die in mijn tehuis
zouden gaan werken.

Stichting

Ook al zijn er in Kenia wel 250.000
straatkinderen: als ik er zo'n vijftien
een veilig thuis kan bieden, dan heb
ik voor mijn gevoel al veel bereikt.

ken. Om er zeker van te zijn dat het
geld op de juiste plek terechtkomt,
heb ik een stichting opgericht: Be-
HoCa, dat staat voor belief, hope en
care. Voor verder behoud van het
tehuis doe ik een beroep op dona-
teurs en via mijn stichting kan men
ook adoptieouder worden.

In mei reis ik weer af naar Kenia.
Dit keer om er serieus te gaan wo-
nen voor langere tijd. Of ik ooit
weer terugkeer naar Nederland,
weet ik nog niet.

Ik ga mijn ouders erg missen,
maar mijn wens om jongeren
in Afrika te helpen is te sterk

Ik maakte me het meest zorgen om
de financién. Ook al halen Afrika-
nen het geluk uit kleine dingen en
hoeft het levensonderhoud niet
duur te zijn, zonder financiéle steun
van buitenaf zou het me niet luk-
ken om deze droom te realiseren.
Weer terug in Nederland heb ik
mijn plannen bekendgemaakt en
ben ik op alle mogelijke manieren
geld gaan inzamelen. Ik moest in ie-
der geval een startkapitaal van zes-
duizend euro bij elkaar schrapen,
zodat we het huis konden inrichten
en alles konden kopen wat vijftien
kinderen nodig hebben om naar
school te kunnen gaan. Dat is ons
tussen afgelopen juni en november
gelukt! Nog altijd zijn we druk met
acties om geld in te zamelen, zodat
we naast een gezonde buffer ook de
kinderen bij aankomst in ons tehuis
medisch kunnen laten onderzoe-
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Ik krijg het nu al zwaar als ik aan
het afscheid denk. Ik voel me schul-
dig tegenover mijn ouders: niet
meer even een kopje thee samen
drinken, een verjaardag vieren of
zomaar even knuffelen. Maar ik
weet ook dat mijn ouders trots op
me zijn. Ze leven erg met me mee
en kwamen me eerder al opzoeken
in Kenia. Dat neemt niet weg dat ik
hen ontzettend ga missen. Het is
tegenstrijdig, maar mijn wens om
daar jongeren te helpen is te groot
om te negeren. Ik kan daar nog zo
veel bereiken.

Omdat in Mombasa vooral veel
vraag naar hotelpersoneel is, over-
weeg ik om later een Bed & Break-
fast te beginnen. We kunnen de
jongens dan intern gaan opleiden,
zodat ze makkelijker aan een baan
kunnen komen in deze sector. Mijn
hoofd loopt over van ideeén voor de

toekomst. Maar op de eerste plaats
wil ik straatkinderen in Kenia, die
geen ouders hebben om op terug te
vallen of die thuis niet eens worden
gemist, een eerlijke kans geven.

Net zoals Lolo, die uiteindelijk een
liefdevol thuis in een SOS kinder-
dorp kreeg. Ze had een enorme
groeispurt doorgemaakt en veel
geleerd. Tijdens mijn laatste bezoek
aan haar zag ik een vrolijke meid
mét een toekomst.

Geraakt door de droevige situatie
waarin zij verkeerde toen ik haar,

jaren geleden, voor het eerst zag,

zijn mijn ogen geopend door dit
meisje. Nu ontroert haar geluk mij
en wil ik met mijn stichting kinde-
ren in Kenia believe, hope en care
kunnen geven. Wees de verande-
ring die je in de wereld wil zien ge-
beuren. Dit is mijn wereld en hier
ga ik me inzetten! @

Meer informatie?
Kijk op: www.behoca.nl

Hoe zet jij je (net als
Melissa) in voor een betere
wereld? Vertel het op:
www.intens-magazine.nl
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